
 

Voortgang Beroepingswerk   

 
Het beroepingswerk is weer helemaal opgepakt. Diverse mogelijke predikanten zijn 
gebeld of er is een dienst via internet beluisterd. Hoe de verdere afweging is geweest is 
aan de commissieleden. We wachten af. 
  
Bijbelkring 

Het gebeurt niet zo gauw dat je anderhalf uur lang over paarden, ruiters, gerst, 

olie en wijn praat. Maar toch hebben we dat de afgelopen bijbelkring gedaan, en 

het was nog boeiend ook. 

Met een paar vertalingen op tafel hebben we teksten uit Openbaringen gelezen 

en ideeën en associaties uitgewisseld. En natuurlijk hebben we ook 

kennisgenomen van de achtergrond waartegen dit boek geschreven is en in welke 

tijd. Het was trouwens opvallend, hoeveel overeenkomsten we spontaan zagen 

met het huidige wereldtoneel en het omgaan met macht. Maar ook hoorden wij 

de zekere belofte die klinkt, als je Openbaringen 21 leest: het geloof in de kracht 

van God om het oude nieuw te maken en door verdriet en pijn heen, weer hoop te 

geven. 

De volgende keer, wordt alweer de laatste bijbelkring van dit seizoen: 

donderdagmiddag, 21 mei 13.30 uur, in het Centrum. 

Het onderwerp is zoals gebruikelijk ingebracht door een van de deelnemers: deze 

keer wordt het een brief van Paulus (welke is nog een verrassing). Brieven, met 

vaak praktische adviezen, concrete tips voor mensen. Mensen die toen, met alle 

onderlinge verschillen- tóch samen wilden geloven in een tijd waarin geloven vaak 
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onder druk stond.  

Wat kunnen wíj daarvan leren? En hoe zit dat met ons, hebben wij soms ook met 

een soort ‘druk’ te maken, in onze tijd? En trouwens: hoe gaan wij om met 

onderlinge verschillen in de manier waarop we geloven? 

Het mooie van deze bijbelkring is dat we, met alle verschillen die er zijn, elkaar 

goed verstaan. En dat het nog leuk en inspirerend is ook. 

Welkom! 

Mini Jurjens (ambulant predikant) 

06- 15 61 2 888 

mjt.jurjens@gmail.com 

 
Bijbelmeditatie Zonnewiede  

Op 12 mei  staat er weer een bijbelmeditatie in Zonneweide gepland. Deze keer 

wordt de meditatie verzorgd door mevr. Bertha Groen-Mol  

 Bewoners uit de zorg en de aanleun zijn van harte welkom om deze dienst met           

elkaar te vieren en Dhr. A. Nijmeijer speelt op het keyboard. 

 

Feest van de Geest 2026 

Vrijwilligers 

Voor de expositie van Feest van de Geest zijn we op zoek naar vrijwilligers die 

bezoekers willen ontvangen tijdens de openingstijden (13.00–17.00 uur) in de kerk. 

De expositie vindt plaats op de volgende dagen: 

donderdag 14 mei (Hemelvaart) 

zaterdag 16 mei 

zondag 17 mei 

zaterdag 23 mei 

zondag 24 mei (1e Pinksterdag) 

maandag 25 mei (2e Pinksterdag) 

Hopelijk kunnen we een rooster samenstellen waarop elke dag twee vrijwilligers in 

de kerk aanwezig zijn. 

Op maandagmiddag 11 mei om 15.00 uur geven de kunstenaars in de kerk een 

uitleg aan de vrijwilligers. Zij proberen daarnaast ook zo veel mogelijk tijdens de 

expositie aanwezig te zijn. Je kunt je opgeven voor de dag die jou schikt via het 

volgende e-mailadres: jannypetter@hotmail.com of telefonisch: 0622015587 

mailto:mjt.jurjens@gmail.com
mailto:jannypetter@hotmail.com


Preekrooster 

 

Toelichting bij de uitgangscollecten in mei door Marjolein 

Zondag 3 mei   Stichting 4 en 5 mei. 

Herdenken. 

In Nederland zijn door het hele jaar heen herdenkingen van verschillende groepen  

oorlogsslachtoffers. Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei herdenken we de 

slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, de koloniale oorlog in Indonesië en van 

oorlogssituaties en vredesmissies. Op 5 mei vieren we de bevrijding van Nederland 

in 1945 en dat we sindsdien in vrijheid leven. Ook staan we die dag stil bij de 

waarde van vrijheid, democratie en mensenrechten.  

In bijna elke gemeente wordt een herdenking georganiseerd, zo ook in Giethoorn. 

Stichting 4 en 5 mei Giethoorn nodigt iedereen van harte uit om samen stil te 

staan bij vrijheid, herdenken en vieren. Op 4 mei herdenken de inwoners tijdens 

een stille tocht en plechtigheid de slachtoffers van oorlog en geweld. De 

herdenking vind plaats bij het oorlogsmonument op de begraafplaats van de 

Protestantse Kerk. Op 5 mei vieren we de bevrijding met een feestelijk programma 

voor jong en oud.  

Zondag 14 mei. Zendingscollecte Kenia 

Meer vrouwelijke predikanten in Kenia 

Vanwege traditionele rolpatronen is het voor Keniaanse vrouwen een stuk lastiger 

om theologie te studeren dan voor mannen. Kerk in Actie financiert een 

studiefonds waardoor elk jaar 34 vrouwen een studiebeurs ontvangen om 

theologie te kunnen studeren. Eén van deze vrouwen is Mary Mwangi. Mary 

groeide op bij haar ouders, haar oma’s en woonde drie jaar in een kindertehuis. Ze 

3 mei  Ds. W.de Jong uit Rozendaal. (tevens koffiedrinken) 
Uitgangscollecte: Stichting 4&5 mei 

10 mei   Dhr. E. Hoogedoorn uit?? 

14 mei  
 
 
17 mei   

Dhr. E. Hoogedoorn uit?? (Hemelvaart) 
Uitgangscollecte:  Buitenlandsdiaconaat: Kenia, vrouwelijke predikanten in het 
ambt 
Ds. W. Kok uit Emmeloord 

24 mei  
 
31 mei   

Ds. G. Oberink uit Urk (Pinksteren) 
Uitgangscollecte: Cuba, gaarkeukens met hulp voor jongeren 
Dhr. S. Bakker uit Urk. 
 

  



had geen makkelijke jeugd vanwege geldgebrek en ruzies tussen haar ouders. 

Maar op school blonk ze uit. Dat gaf haar zelfvertrouwen. Haar oma vond haar een 

echte pastor en stimuleerde haar theologie te studeren. Dat ze met hulp van het 

studiefonds haar roeping kan volgen, ziet ze als Gods leiding. Ze krijgt ook 

trainingen in vredesopbouw en conflictoplossing. Ze leert hoe ze vrouwen kan 

versterken en hoe ze huiselijk geweld kan tegengaan. Predikantes als Mary 

kunnen de positie van vrouwen verbeteren. Mede dankzij het studiefonds 

studeren steeds meer vrouwen theologie en groeit het aantal vrouwelijke 

predikanten in Keniaanse kerken. 

Zondag 24 mei. Pinksterzending Cuba 

Gaarkeukens in Cuba met hulp van jongeren. 

 In Cuba is er een tekort aan voedsel, brandstof en elektriciteit. Jongeren en goed 

opgeleide mensen vertrekken naar het buitenland. Ouderen en zieken leven 

eenzaam in schrijnende omstandigheden. Zo woont de 83-jarige Roberto in een 

kamertje van 2 bij 2 meter zonder sanitair en moet de 68-jarige Rosa rondkomen 

van een pensioen van 7 euro per maand. Wanda Hernández richtte een pastoraal 

en diaconaal centrum op. Cubanen komen hier samen voor liturgische cursussen, 

maar kijken ook om naar mensen in nood om, bijvoorbeeld via een gaarkeuken. 

Een groep vrijwilligers, waaronder ook jongeren, brengen de meest kwetsbaren 

iedere week een voedzame warme maaltijd en bieden gezelschap. Mensen 

kunnen er iedere dag ontbijten. Zo is dit centrum een baken van hoop en 

persoonlijke aandacht die het zware leven van Cubanen verlicht. Met de 

opbrengst van deze collecte steun je het werk van Kerk in Actie in Cuba en andere 

zendingsprojecten 

 
PVD nieuws  
Deze maand hopen de volgende 80plussers  hun verjaardag te vieren: 
24 mei Mevr. J. ter Haar, Ds. J. J. Ketstraat 81 
24 mei Mevr. G. Harsevoort, Brink 11 
26 mei Dhr. G. Wildeboer, Brink 10 
Wij wensen u allen een fijne verjaardag  
 
Het "werk" dat door de PVD wordt gedaan komt onder grote druk te staan.  
De groep wordt kleiner en kleiner. We hebben al vaker een oproep gedaan 
om de groep te versterken maar daar komen we niet verder mee. 
Er zijn vijf medewerksters die zo'n 30 bezoekadressen hebben. Gelukkig is   
nu ds. Mini Jurjens bij ons in de gemeente werkzaam en doet veel bezoekwerk. 
En er zijn vier medewerk(st)ers die verjaardagskaarten bezorgen maar geen bezoek 
doen. Dus schroom niet om u aan te melden als vrijwilliger. Het is niet alleen leuk maar 
ook heel dankbaar werk.   

 



 
Collecte en bloemen maart 
 

Giften 

Hans heeft een gift van € 20,00 voor de kerk ontvangen. Heel hartelijk dank. 

 

Diaconaal Streekverband Noordwest Overijssel 

Aan de (wijk)diaconieën van alle gemeenten 

in Overijssel, die behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland. 

Onderwerp: Roosevelt-Vakantieweek voor alleenstaanden met een lichamelijke 
beperking 

Geacht college, 

Hierbij vragen wij uw aandacht voor de Roosevelt-vakantieweek 2026 voor 
alleenstaanden met een lichamelijke beperking, die georganiseerd wordt door het 
Diaconaal Streekverband Noordwest Overijssel 

Deze week wordt gehouden van 19 t/m 26 september 2026 (week 39) 

De vakantieweek is dit jaar weer in het Nieuw Hydepark te Doorn. Het Nieuw Hydepark 
staat op het schitterende landgoed Hydepark. De gasten kunnen heerlijk genieten van de 

2 april 
 
3 april  
5 april  
 
 
 
12 april  
  

Witte Donderdag: Heilig Avondmaal € 99,50 t.b.v. Missionair werk in India. 
Geen bloemen 
Goede Vrijdag: geen collecte en bloemen. 
Pasen: Diaconie: € 29,25 en Kerk € 34,65 
Uitgang: Kerk: € 44,20 
QR-code: € 20,00; € 10,00 voor de diaconie en € 10,00 voor de kerk 
Bloemen: fam. G. Petter, Jonenweg 
Diaconie: €31,95 en Kerk € 34,20 
Uitgang: Kerk € 42,10 
QR-code: € 25,00; € 12,50 voor de diaconie en € 12,50 voor de kerk 
Bloemen: Fam. Schaap, Beulakerweg 

19 april 
 
 
26 april 
 
  
   

Diaconie: € 36,15 en Kerk € 45,20 
Uitgang: Diaconie: € 38,00 t.b.v. Werelddiaconaat: Artsen zonder Grenzen. 
Bloemen: mevr. G. van IJsselmuiden 
Diaconie: € 60,50 en Kerk € 29,70 
Uitgang: Kerk € 36,00 
QR-code: 65,50;  € 32,75 voor de diaconie en € 32,75 voor de kerk 
Bloemen: fam. De Bruijn, Beulakerweg 



groene omgeving en de rust. De wandelpaden zijn goed begaanbaar en toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers. 

De kamers zijn toegankelijk voor een rolstoel en beschikken over een wastafel, eigen 
toilet en een douche. De meeste kamers zijn voorzien van hoog-laagbedden en op de 
vleugel is ook nog een badkamer met een ligbad. Het vakantiecentrum beschikt over alle 
benodigde aangepaste faciliteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. 

De Roosevelt-Vakantieweek wordt mogelijk gemaakt door de ondersteuning van heel 
veel vrijwilligers. 

In het Nieuw Hydepark staat gastvrijheid en persoonlijke aandacht voorop. Er is ook altijd 
een predikant of geestelijk verzorger aanwezig. 

Verdere informatie en een goede impressie van het Nieuwe Hydepark kunt u vinden via 
www.nieuwhydepark.nl 

Tot zover de brief die onze kerk ontvangen heeft van het Streekverband. 

Aanvraag aanmeldingsformulier 

Het aanmeldingsformulier en de begeleidende brief kunt aanvragen via de kerkenraad of 
diaconie van de PKN in Giethoorn. 

Specifieke informatie vanuit onze kerk kan gegeven worden door de diaconie. 

Dit geldt ook voor mensen die niet bij onze kerk behoren maar toch graag mee willen. 

Met een hartelijke groet, 

Contactpersoon Diaconie 

Grieteke Kiekebos Middelbrink 

Telefoon nummer: 0521362130 

Voor wie zich aanmeldt voor deze vakantieweek wensen wij alvast een goede week toe 


